
De A is van Adam,

de allereerste man.

Eén vrucht mocht hij niet eten,

toch proefde hij ervan.





De B is van Boaz.

Hij luistert naar Gods stem.

Als Ruth wil koren rapen,

mag dat wel van hem.


